96  Le coin de la rue du Curé et
de la chaussée de Bruxelles, le 16
juin 1934. A gauche, I'ancienne
cure et a droite, le «Café dy Cen-
tre». Ce débit de boissons, conny
de tous les vieux Forestois, a été
exploité par les époux Spileers
Robertde 1919 3 1965, Pendant
quelques années, les mutualités
chrétiennes y tenaient leurs per-
manences. En mars 1995, ce coin
fut démoli et actuellement, on y
construit un batiment 3 apparte-
ments.

De hoek van de Pastoorstraat en
de Brusselsesteenweg op 16 juni
1934 Links de oude pastorie en
rechts de herberg | Café du
Centre”. Deze drankgelegenheid,
goed gekend door de oudere Vor-
stenaars, werd van 1919 tot 1965
uitgebaat door het gezin Spileers
Robert. Na 1965 hadden de
christelijke mutualiteiten er ge-
durende enkele jaren hun bure-
len. In maart 1995 werd deze

hoek gesloopt. Tegenwoordig
(1996) bouwt men er een appar-
tementengebouw,



